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Henri Nouwen (1932-1996), misschien hebt u wel eens van hem gehoord. Hij was priester 
en werkte als aalmoezenier, missionaris in Zuid Amerika en universitair docent in de 
Verenigde Staten.  Hij schreef talloze boeken over spirituele, religieuze onderwerpen. Zijn 

meest bekende boek is wel ‘Eindelijk thuis’. Hierin beschrijft Nouwen de religieuze 
achtergrond van het schilderij dat Rembrandt maakte over het verhaal van de verloren 

zoon. Henri Nouwen vond tenslotte zijn thuis als pastor in een wooncentrum voor geestelijk 
gehandicapten in Canada. Tijdens een moeilijke beginfase daar hield hij een dagboek bij. 
Waardevolle overwegingen; deze heb ik uitgekozen.  

Zeg vaak: “ Heer, ontferm U”. 
Je vraagt je af wat je moet doen als je je van alle kanten bestookt voelt door krachten 

waar je niet tegenop lijkt te kunnen, golven die over je heen komen en je onderuit willen 
halen. De ene keer bestaan die golven uit het gevoel afgewezen, vergeten of verkeerd 
begrepen te zijn. Andere keren zijn het golven van boosheid, ergernis of zelfs wraakzucht, 

en soms is het een gevoel van zelfmedelijden en zelfverachting. Deze golven maken dat je 
je voelt als een hulpeloos kind dat door zijn ouders in de steek gelaten is. Wat staat je te 

doen? Kies er welbewust voor je aandacht af te leiden van deze golven, wend je angstig 
hart naar degene die over het water komt aanlopen en zegt: “Ik ben het. Wees niet bang”. 
(Mattheus 14:27, Marcus 6:50, Johannes 6:20). Houd je blik op hem gericht en blijf 

vertrouwen dat hij vrede zal brengen in je hart. Kijk naar hem en zeg: “Heer, ontferm U”. 
Zeg dat steeds opnieuw, niet met angst maar met het vertrouwen dat hij heel dicht bij je is 

en je ziel tot rust zal brengen. 
Annemarie Hazebroek 

 

Nieuws vanuit onze kerk 
• Donderdag 18 augustus is er weer een gezamenlijke kerkenraadsvergadering in 

Vriescheloo. Wilt u zaken besproken hebben kunt u dit voor dinsdag 9 augustus melden 
bij ondergetekende. 
 

• Startzondag 11 september 10:00 uur te Vriescheloo: Het thema is: “Aan tafel!”. We willen 
dan ook, na de kerkdienst, samen gaan eten. Het is de bedoeling dat ieder iets meeneemt 

om te eten. Dat mag van alles zijn, zoet, hartig, broodjes, salade, nootjes, 
pannenkoeken, enz. enz. Vul dit vooral aan met eigen creativiteit. Als ieder huishouden 
zoveel porties meeneemt als met de hoeveelheid mensen waarmee ze komen, is er altijd 

genoeg. Voor het drinken wordt gezorgd. Een aantal jaren geleden hebben we dit ook 
gedaan en het was een groot succes. Veel positieve reacties en er was eten over. 

Behalve dat wij samen genieten van al het eten en de gezelligheid, willen we ook denken 
aan de mensen die het minder hebben dan wij. We willen iedereen vragen om, behalve 

voor onszelf, ook een product mee te nemen voor de voedselbank (let even op de 
houdbaarheidsdatum).  
Natuurlijk zijn ook buren, vrienden en familie welkom op de startzondag. Zowel in de 

kerkdienst als bij het eten en de verdere invulling van de middag (het duurt tot ongeveer 
14:00 uur). We hopen jullie te zien op de startzondag! 

 
Groet, Fenneke Groenbroek, Mariëtte Verweij, Noah Fontijn, Margrietha Wolfs 

 

Diensten de komende tijd vanuit de kerk 
De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 

volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 
Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 
naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 

Gaandeweg of de websites. 
Na iedere dienst is er koffie/thee drinken. 



 
zondag 7 augustus een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur en niet 10:00 uur zoals in 
Gaandeweg staat en is afgekondigd!  

voorganger: ds. R. Mulderij 
organist: dhr. J. Eefting 

collecte: Diaconie en Kerk met een extra collecte voor Roemenië 
 
zondag 14 augustus een dienst in Bellingwolde om 09:30 uur 

voorganger: ds. W. Jöhlinger 
organist: dhr. H. de Vries  

collecte: KIA Zending en Kerk 
 

1. zondag 21 augustus een dienst in Wedde om 09:30 uur 

2. voorganger: pastor F. Groenbroek 
3. organist: dhr. J. Rozema 

4. collecte: Noodfonds Westerwolde en kerk met een extra collecte voor het Bartimëus 
Fonds 

 

5. Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
6. Zondag 31 juli vanuit Blijham naar mw. Verweij. 

 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 
• Openstelling Magnuskerk: Ieder donderdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur is in de 

maand augustus de Magnuskerk open. Er zijn gastvrouwen/heren aanwezig en een 
organist. Wilt u de kerk bekijken of gewoon een kaarsje branden of even met iemand 

praten of luisteren naar orgelmuziek het kan allemaal. 
• Orgelconcert Magnuskerk: Op zaterdag 13 augustus om 19.30 uur geeft Gert van Hoef 

een orgelconcert. Kosten zijn € 7,00 inclusief koffie/thee. Gert heeft weer een 

aansprekend programma samengesteld. Naast beroemde componisten als Händel en 
Bach staan ook koralen van bekende organisten als J. Zwart (Psalm 77) en F. Asma 

(Psalm 121) op het programma. Gert speelt ook een eigen improvisatie van “Jezus paid 
it all”. 

 

Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op 
de websites van de kerken. 

 
scriba PG BBVW Astrid Lüürssen, 06 21 67 11 99 of scriba@pkn-bellingwolde.nl 

 
Nieuws uit onze gemeente: 
 

Vanuit de voorbereidingsgroep voor de startzondag de volgende vraag: 
 

We willen graag een doos maken met daarin namen, adressen en telefoonnummers van 
mensen die graag een keer bezocht willen worden.  
Weet u daar mensen voor (mensen die dat willen) wilt u die informatie dan naar Margrietha 

Wolfs margriethawolfs@hotmail.com mailen?  
 

 
 
Met hartelijke groet 

Geeke van der Haar 
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